
Muziek verbindt, talenten aan bod laten komen en 

daarmee anderen helpen. Is dat geen mooie combi-

natie? Mogen we ook jou verwachten op dit  

mooie benefietconcert op Zondag 4 februari om 

14u30 in onze Sint-Jozefkerk 

Dit benefietconcert is veelzijdig:  

het geeft, onder meer jonge mensen een podium. 

Het gevarieerde programma biedt voor elk wat wils. 

Je zal genieten van de virtuositeit van de muzikanten 

én daarnaast is de opbrengst voor kansarme mensen 

in eigen buurt. 

Een greep uit het programma: 

- Trio César met Luna de Mol (viool),  

- Samuel en Jonathan Van de Velde (piano en cello) 

met een compositie van Koen De Jonge. 

- Ellen Wauters en Tom Van Bogaert  

(sopraan en bariton) 

- Patrick Van der Meiren en André Wauters (trompet) 

- Evelien De Cock en Jana Van Bastelaere  

(klarinet en hobo). 

Kaarten aan 15 euro  

via de website: sinjozeftereken.be,  

via het secretariaat 03 776 11 07  

of via deze QR code. 

Kassa 18 euro - kansenpas 15 euro. 

Intrede met orgel 

Wij gedenken 

Wij brengen de namen van de overledenen in 

ons midden en ontsteken een kaarsje 

Lied 

Gods woorden spreken, aanstekelijk echt, 
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 

Van God gezonden, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 

Welkom 

Gebed om nabijheid 

Geroepen worden, 

mens te zijn van de belofte, 

van Gods belofte, 

het is heerlijk, 

maar soms ook moeilijk. 

Als het leven ons roept, 

ons uitdaagt tot beter en verder. 

en we willen niet horen... 

Als een mens als wij ons roept, 

ons uitdaagt tot vriendschap, tot tederheid, 

en we willen niet zien… 

Als Gij, God, ons roept 

ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn, 

en we willen niet weten... 

Geef ons dan een duwtje in de rug, God, 

om te kiezen voor de weg  

die uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd:  

een weg van liefde voor U en voor allen 

die onze weg kruisen. Amen 

Gebedsviering 

Zondag 21 januari 2024 

God, roep Jij ook mij? 

http://www.sintjozeftereken.be


 

Stem die ons roept 

Gebed 

God, wat ziet U in mij 

ik aarzel om te volgen, 

ik zoek u niet, ik zoek uw wegen niet, 

ik vind geen woorden om over u te spreken, 

ik struikel als ik wil opstaan tegen  

alles wat teneerdrukt, 

ik heb u nodig, 

de ruimte van uw liefde, 

de bescherming van uw aanvaarding, 

laat me rusten bij U 

geef me de warmte van uw liefdevolle blik, 

laat me zijn, wie ik niet durf zijn, 

mens van uw belofte, 

mens onder mensen. 

Amen 

Inleiding op de lezingen 

In de beide lezingen roept God mensen bij hun 

naam en vraagt hen om de Blijde Boodschap te 

verkondigen.  

Eerste lezing Jona 3, 1-5.10  

Orgelspel 

Lied  

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En vuurt ons met zijn liefde aan 
en vraagt ons met Hem mee te gaan, 
Hij heeft en zal ons geven: 
alles, het eeuwig leven. 

Mededelingen (lees ook op keerzijde) 

• Herinneringsviering op 27/1 om 15u30 

• Benefietconcert op 4/2 om 14u30 

• In de Wondere Ruimte staat een bord: 

je kan er een wens voor 2024 achterlaten 

(met krijt of via een post-it met magneet). 

 

Zending en zegen 

 



 

Gebed (samen) 

Met grote volharding nodigt Gij ons uit 

uw partners te zijn, 

U bij te vallen, 

in uw liefde voor het leven, 

uw strijd tegen de chaos. 

Gij hoopt er zo op: 

dat uw hoogste waarden: 

liefde, recht, vrede, 

ook onze hoogste waarden worden. 

Op geestverwanten hoopt Gij, 

op bondgenoten onder alle christenen. 

Dat Gij ons zó nodig wenst te hebben, 

zo'n appél op ons doet, 

dat geeft ons een vreemd, 

een heel nieuw gevoel van eigenwaarde. 

God zijt Gij,  

God allemachtig, maar niet zonder ons. 

Machtig zijt Gij God, 

Wanneer wij ten volle mens zijn, 

Naar uw beeld: mede-mens. Amen 

Wondere Ruimte 

Kijk eens om je heen, 

wees even stil en luister, 

de wereld komt op je af. 

Loop eens langs de oever van het leven. 

Mensen, - grote, kleine mensen – 

zij roepen, zij hebben je nodig. 

Het is een kind, dat roept  

om de zorg van een vader en een moeder. 

Het is de patient,  

die vraagt om troost in zijn lijden. 

Het is de leerling die om uitleg vraagt. 

Het is de kerkganger die verdieping wil. 

Het is de eenzame die er bij wil horen. 

Het is de opgejaagde die tot rust wil komen. 

Het is de mens die uit de sleur wil. 

Het is de stomme die door jou wil spreken. 

Het is de lamme  

die wil dat jij hem ondersteunt. 

Het is iemand die roept om mij, om jou, 

die ons oproept, 

een beroep doet, 

ons aanzet tot zegen. 

Het is een mens die je roept, 

het is God die ons roept: 

het komt er nu alleen op aan  

dat we horen. 

Kindvriendelijk moment  

Evangelie  Mc., 1, 14-20 

 

 

 

 

 

 

Homilie 

Voorbeden Lector 1 

Ga met ons mee naar die mensen  

die op zoek zijn naar een gids 

die hen nabij is in moeilijke momenten. 

Dat wij door onze aanwezigheid  

voor hen een hoopvol teken mogen zijn. 

 

Ga met ons mee naar die mensen 

die nood hebben aan een warme blik, 

een bemoedigend woord en een luisterend oor. 

Ga met ons door de dagen…. 

Ga met ons mee,  

opdat wij altijd opnieuw bereid zouden zijn 

om trouw te blijven aan uw Woord en 

waar het moet, andere en nieuwe wegen te gaan. 

Ga met ons door de dagen…. 

Ga mee met alle christenen die zich,  

- in het spoor van Jezus van Nazareth -, 

inzetten voor de zwakkeren waar ook ter wereld. 

Dat zij de moed nooit opgeven. 

Ga met ons door de dagen…. 

Ga mee met alle mensen die ons zijn voorgegaan 

en die wij in het begin van deze viering bij name 

noemden: begeleid hen naar uw hemelhuis. 

Ga ook mee met familie en vrienden die rouwen 

om het gemis: zend hen troosters op hun weg 

die de pijn verzachten. 

Ga mee met onze geloofsgemeenschap 

roep ons op en inspireer ons  

om trouw te blijven aan Uw Woord 

en om gestalte te geven aan uw oproep  

elke dag opnieuw. 

Ga met ons door de dagen…. 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 

Ik geloof dat God zijn schepping 

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen 

bewoonbaar zouden maken. 

Ik geloof in Jezus Christus, 

de Verlosser van de wereld. 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om mee te werken  

aan de bevrijding van de mens, 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder te zetten. 

Ik geloof in de Heilige Geest 

die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 

Ik geloof ook dat ik persoonlijk  

word aangesproken 

om aan deze gemeenschap mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. 

Amen. 

Offerande 

Wil jij ook onze geloofsgemeen-

schap mee steunen? 

De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage. Dank je wel! 

(Het kan ook via je bankapp.)  

Bidden bij brood van leven 

God die ons roept en die ons zendt, 

als dienaar van de belofte, 

mogen wij vandaag bij U te gast zijn. 

Kom mee aan deze tafel, 

als gastheer van de liefde 

die ons sterk maakt en teder tegelijk. 

Dat wij in het delen van het brood 

onze roeping ontdekken. 

God, onze Vader, 

wij willen U danken voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen,  

uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 

Wij danken U voor alle mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan  

naar een betere wereld, 

naar de realisatie van uw Rijk  

van vrede en gerechtigheid. 

Wij danken U voor hen  

die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 

voor de moedigen die het nooit opgeven. 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 

omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft 

hoe wij met elkaar kunnen omgaan 

armen kunnen helpen, 

bedroefden kunnen troosten, 

voor zieken kunnen zorgen 

en een hart kunnen hebben  

voor mensen die nergens meetellen. 

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde  

gelegd hebt in de harten van de mensen, 

hou dit in ons brandend. 

Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 

Naar zijn voorbeeld willen wij hier dan ook 

het brood met elkaar delen. 

We bidden dat in deze verbondenheid  

van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld  

mag ontstaan van vrede en vriendschap. 

Onze Vader 

Vredewens   

Laat ons geen valse vrede zoeken, 

niet zwijgen voor de ‘lieve vrede’, 

maar laat ons onze stem verheffen 

voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan 

overal ter wereld.. 

Leer ons blijven zoeken naar gerechtigheid. 

Dan zal uw vrede over ons neerdalen 

en zult Gij ons allen één maken. 

Amen 

Communie 

Als wij dit brood delen  
in eenheid met alle christenen  
over de hele wereld 
dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede,  
in Jezus’ naam. 

 


